
 

Beste mensen, 

 

Afgelopen 23 februari was mijn laatste dag als huisarts op de praktijk. Het was een feestelijke 

en emotionele dag. Na tientallen jaren met veel plezier gewerkt te hebben op de Kenaustraat 

is dit nu voorbij. 

Als herinnering aan de voorbije jaren hebben velen van jullie een persoonlijk verhaal op 

papier gezet. 

Ik heb een begin gemaakt met het lezen hiervan. Van sommige teksten raak ik 

geëmotioneerd, om andere moet ik hartelijk lachen. Iedere keer na enkele bladzijden leg ik 

het boek opzij. Het duurt gelukkig dus nog een hele tijd voordat ik alles gelezen heb. 

Ook heb ik van verschillende mensen iets tastbaars gekregen. 

Iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie afscheid wil ik hierbij van harte bedanken. 

Een aantal van jullie zal ik vast nog eens ontmoeten, anderen weer niet. 

Ik wens iedereen het allerbeste. 

 

Met hartelijke groet, 

Sallo Spetter 


